Column Clara van den Broek op ‘Babel’, Radio Klara, woensdag 15 september 2010
Babel / Heidi Lenaerts:

Clara van den Broek, goeie avond.

Jij bent actrice en je bent bezig met de voorbereidingen van een stuk. Het past perfect eigenlijk om het er nu over te hebben tijdens deze Mahlerperiode – het Klarafestival staat in het teken van Mahler – want jij gaat Alma Mahler spelen.
Clara van den Broek:

Ik ben momenteel bezig met het instuderen van de rol van Alma Mahler voor de volgende productie van het theatercollectief SKaGeN. Annelies Verbeke heeft een tekst geschreven over Alma onder de titel ‘Almschi!’ (met uitroepteken). En bij SKaGeN is er geen andere vrouw voorhanden dan ik. Ik ben nochtans klein en fijn en Alma was groot en lijvig, maar goed: Alma, hier ben ik! Openbaar u aan mij!

Babel:

Het is een zeer interessant persoontje, hé. Er was hier onlangs iemand en die zei over haar: ‘een verwend mormel’.

Clara van den Broek:

Ja, die openbaring van het personage blijkt inderdaad niet al te eenvoudig. Ze is ambigu, dubieus of zoals mijn kinderen zouden zeggen ‘serieus mysterieus’. Om te beginnen heet ze eigenlijk Alma Mahler-Gropius-Werfel. Drie keer getrouwd dus, met Gustav Mahler, Walter Gropius en Franz Werfel.

Maar ze was ook de minnares van onder andere Zemlinski, Klimt, Kokoschka en zelfs een hooggeplaatste pater. Maar eigenlijk wilde ze zelf componiste worden. En inderdaad, al naargelang de bron die ik nasla, wordt deze vrouw met wie Mahler gedurende de laatste tien jaar van zijn leven getrouwd is geweest, vervloekt of verheerlijkt. Voor sommigen is ze de muze van de vier kunsten, voor anderen een heerszuchtige, oversekste circe die haar prominente echtgenoten slechts voor haar eigen doeleinden gebruikt. Men noemt haar het mooiste meisje van Wenen, heerseres van haar tijd, schenkster van het leven, hoedster van het vuur, maar Theodor Adorno noemt haar een monster, Gina Kaus spreekt van een walkure met vetbubbels, iemand anders van een majestueuze travestiet, grande dame en cloaca in één.
Babel:

Ja, ik denk dat we nooit echt zullen weten wie of hoe ze echt was. Dat maakt het voor jou ook niet makkelijk, hé.

Clara van den Broek:

Nee, dus ik probeer foto’s te bekijken, maar op foto ziet deze opwindende dame er helemaal niet bijzonder uit. Groot, corpulent en zelfzeker, dat wel. Maar zeker geen betoverende schoonheid. Wat had zij toch dat al die mannen hun ogen en handen niet van haar af konden houden? Dat zou ik wel eens willen weten.

En dus ben ik mij beginnen afvragen waarom bijvoorbeeld trouwde Mahler met Alma en Alma met Mahler?

Babel:

Dat tweede vind ik wel heel interessant, want ja, ze had eigenlijk wel zicht op een soort carrière toch. Maar dat was dan helemaal gedaan met dat huwelijk?

Clara van den Broek:

Inderdaad. Mahler valt op Alma en Alma valt op Mahler, maar Alma hoopt toch dat Mahler haar muzikale ambities zal steunen, want ze wil eigenlijk componiste worden. En haar geliefde pianoleraar Zemlinski had haar altijd gesteund. Nou, mooi niet!
In een puntjes-op-de-i-zettende brief schrijft Mahler haar: ‘Hoe stel je je zo’n componerend echtpaar voor? Heb je wel een idee hoe belachelijk en ook denigrerend voor onszelf dat zal zijn? Zo’n eigenaardige rivaliteit in onze relatie zoals bij Robert en Clara Schumann? Je zal zo moeten worden als voor mij nodig is om gelukkig te worden; mijn echtgenote en niet mijn collega. Dat is zeker.’

En dus bergt Alma met heel veel pijn in haar hart haar componeercarrière op. Waarom heeft ze haar artistieke droom dan zomaar laten varen? Voelde ze zelf de grenzen van haar talent aan? Is het al te moeilijk voor een vrouw uit die tijd om voor zichzelf te kiezen en niet voor een huwelijk? Is het opportunisme? Is het gemakzucht? Ik geraak er niet aan uit.

Babel:

Veel vragen, zullen we ooit antwoorden krijgen?

Jij gaat haar dus spelen, Clara, Alma Mahler. Hoe doe je dat in het algemeen, als je iemand neerzet? Ga jij heel erg, want jij hebt een man en jij hebt een carrière, ga jij vanuit jezelf dingen zoeken?

Clara van den Broek:

Annelies heeft een hele leuke tekst geschreven. Zij reikt heel veel materiaal aan, heel veel spelmateriaal. Dus ik kan eigenlijk mijn fantasie vanuit dat materiaal laten ontstaan. En dan is het heel leuk om je eigen perversiteiten en je eigen wensen en je eigen overspelige gedachten bot te vieren in het kader van deze Alma.

Babel:

Ik ben erg benieuwd naar het resultaat maar je hebt nog even, hé. Wanneer is de première?

Clara van den Broek:

De première is 2 december, dus nog even ja. We zijn nog maar net begonnen met repeteren.

Babel:

Oké, en wij zijn nog maar net begonnen met jou in de Bende van Babel. Volgende maand kom je terug. Benieuwd waar je het dan over zal hebben.

Clara van den Broek:

Ik ook!
