Kleren uit voor de Zomer van Antwerpen 

Zonder olifant, maar met alle andere troeven in de aanslag loopt de Zomer van Antwerpen warm. 

Wijn of wellness? Een goede zomer levert beide, begrijpen ze in Antwerpen. Dus nodigt de Zomer van Antwerpen, dit jaar weer negen weken lang, in juli zowel het Teatro de los Sentidos als het Timecircus uit. 

 Het eerste ensemble, vorig jaar present met The echo of the shadow, belooft uw zintuigen te verwennen in De herinnering van de wijn. Het tweede, dat in 2006 de show stal met zijn energiebewuste kermis Sensazione, heeft een verwenmachine ineengeknutseld. Samen met zeven andere gasten kan u er terecht voor een theatraal stoombad, inclusief vrolijke handdoekjes om uw naaktheid te bedekken. 

 Skagen, nog zo'n vertrouwde naam voor Zomerfans, koos voor het ernstigere werk en stort zich samen met 't Arsenaal op een rechtszaak. Hoffmann volgt de gelijknamige man en zijn familie vanaf zijn arrestatie tot in de rechtszaal; de voorstelling vindt plaats in het nieuwe gerechtsgebouw. Niet te verwarren met De zandman van In Vitro, een opvoering naar E.T.A. Hoffmann, die een wat griezelig sfeertje belooft te scheppen in de kelders van het Militair Hospitaal. Een sprookje, maar niet voor kinderen. 

 Royal de Luxe, dat vorig jaar een ware massa op de been bracht voor zijn reusachtige olifant, pakt het deze keer wat kleinschaliger aan. Het bouwt een podium in de woonblokkenwijk Luchtbal en zet daar de productie van een fotoroman in scène. 

 Helemaal klein en fijn is Roos Van Geffens Immens, een voorstelling in een tentje voor één toeschouwer. Ook Lotte van den Berg gaat, zoals we van haar gewoon zijn, naar de basis. Ze zet haar publiek in een geluiddichte ruimte op een druk kruispunt in Hoboken en laat het naar buiten kijken. 

 In hun jaarlijkse zoektocht naar sfeervolle locaties kwamen de organisatoren deze keer een plek tegen die zelfs geen voorstelling behoeft. 

 Dicht bij het centraal station werd onlangs tijdens de graafwerken voor de noord-zuidverbinding een vergeten gehucht half blootgelegd. Het werd in 1954 ontruimd wegens ontploffingsgevaar en stierf daarna een stille dood. Zomer van Antwerpen doopte de site om tot Verdronken land en maakt ze 's avonds voor één euro toegankelijk. 

 Natuurlijk brengt de Zomer ook circus aan de Schelde, kan je gaan relaxen in de Zomerbar, komt er een tribune voor de zonsondergang en zijn er de wekelijkse openluchtconcerten van Muziek in de Wijk. De Zomer van Antwerpen is een zekerheid. (kdo) 

 Op 16, 17 en 18 juni verkoopt Zomer van Antwerpen van 9 tot 19u tickets via 070-690.60 of in de KBC-toren (om 8 uur worden er volgnummers uitgedeeld). Vanaf 19 juni kan u elke dag van de week terecht in het kantoor op Wapper 2. 

www.zva.be
 De Standaard, (KDO), 01/06/2007
