Gezien in de Werft – Skagen – Door mijn schuld – woensdag 20 april
Skagen (een theatercollectief uit een klas van het Antwerps conservatorium) stond hier al eens met Sterrenmix en vorig seizoen (op 10 maart) met ‘The Day Room’, in dezelfde bezetting. Daarin gebruikten ze de beslotenheid van een psychiatrische instelling om te zien hoe gekte en gezondheid met mekaar kunnen botsen. Voor ‘Door mijn schuld’ kozen ze als locatie een gevangenis voor heel zware jongens. Ook nu weer blijkt dat in zo’n kunstmatige gemeenschap de mensen op zoek gaan naar hun plaats in het geheel en naar de betekenis van hun leven daar. Het gaat dus eigenlijk om existentiële zingeving.
De titel verwijst naar de eucharistie, naar de schuldbelijdenis. Religie en riten vormen middelen om antwoorden te zoeken naar de meest onrustwekkende levensvragen. Zoals dikwijls ook in de Kerk het geval is, gaat het in het stuk vooral over de zin van het lijden en over het nadenken over onze uitersten, vooral dan het sterven. Het personage Roger (Clara Van den Broek) doet het openingsgebed. Ze fluistert dat in een klein microfoontje, diep voorover gebogen. Het gebed is een eigen interpretatie en vermenging van het Onze Vader en het Wees Gegroet. Vaag wordt duidelijk dat de tekst gaat over Forlando, een zware crimineel op weg naar de instelling. Hij wordt door de bewoners van het strafkamp beschouwd als een Messias, die ze later willen offeren om zo het kwaad in ieder van hen te verdrijven. Zij nog wij zullen hem ooit te zien krijgen.
De basis van het verhaal komt van een nooit gerealiseerd filmscript van Jean Genet (1910-1986) voor ‘Le bagne’ (1954). Genet leidde zelf ook een crimineel bestaan. Zo belandde hij regelmatig in gevangenissen en daar zal hij hopelijk wel hebben leren nadenken over goed en kwaad.
Er is onder het personeel een aalmoezenier (Yves Degryse) die uitermate goed geplaatst is om de mensen het rechte pad te wijzen. Dat doet hij met woorden en gebaren, maar vooral door op dwingende momenten een plechtig gezang aan te heffen. Dat mondt telkens uit in polyfone zang met zijn allen en die veelstemmigheid brengen ze op een indrukwekkende manier!

De directeur van de strafinrichting wordt gespeeld door Bruno Vanden Broecke. (Hij was Sammy in ‘Het eiland.) “Ik ben de eigenaar van een collectie recidivisten!” Door zijn schreeuwerige manier van leiding geven en zijn nooit te voorspellen aanvallen van hysterie onderscheidt hij zich weinig van de gestoorde mensen in ’t gevang. Bij de minste aanleiding schiet hij enorm uit zijn sloffen. “Wat doet die soep hier?”
Die “soep” is niet meer dan een videoprojectie op een grote ronde schijf die in een lichte helling in het midden van het podium staat. Die schijf blijkt het centrum van deze zwarte mis, een altaar, en vooral van een hoogstaande scenografie. De beelden van een dataprojector worden er via een spiegel op geprojecteerd.  Het gaat meestal om een religieus schilderij uit de renaissance, lijkend op het plafond van de Sixtijnse Kapel, die kortelings regelmatig op tv was. (De wijn die ze drinken heet toevallig Châteauneuf du Pape.) Er wordt ook eens een draaiende langspeelplaat op geprojecteerd en de aalmoezenier bewijst dan zijn vaste hand door een “naald” aan een lange stok door de groeven te laten schuiven. We zien in de beelden ook wel eens een krantenartikel met de foto van een slechte mens en een filmclip over een veroordeelde met zijn bewaker. Ook de gerechten van het avondmaal komen erop en via de wijn en de maaltijd komen we weer in de buurt van de hoogmis. Een golvend rood achtergordijn herschept het podium in een kerkelijke ruimte. Op het hoogtepunt van de actie knalt dat gordijn open om een golvende goudgeel doek zichtbaar te maken. Allemaal heel indrukwekkend om te zien.
Even verbluffend is het spel. Alle acteur spelen heel intens, zelden zacht, meestal ruw en hard. Het zijn geen doetjes. Wanneer de directeur zich bij een rampoefening als vrijwilliger aandient om door de rest hardhandig te worden overmeesterd, wordt de beul zelf, Marcetti, laffelijk omgebracht. Omdat de dader onbekend blijft, offert ene Rocky zich op om zich te laten executeren. Wanneer hij hardhandig wordt opgetakeld, breekt dus dat decordoek helemaal open.
Als toeschouwer kijk je gefascineerd toe. Het valt evenwel te vrezen dat de diepere boodschap wel eens wordt weggedrukt door de heftigheid van de speelstijl en door de frequente humoristische tussenkomsten die de inleving in het drama in de weg staan.

Tussen het publiek zat ook nu weer een flinke groep leerlingen van het Sint-Dimpnacollege. Het is toch mooi, dat deze jongeren regelmatig en vrijwillig een voorstelling komen bijwonen. Ook de zwerm begeleidende leerkrachten verdient zeker een pluim voor dit volgehouden initiatief. Het plezier van de avond werd dit keer nog vergroot tot hilariteit, toen enkele leerlingen zich mochten laten fotograferen met Bruno Vanden Broecke, hun (anti-)held uit ‘Het eiland’.
(wvg)

