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Almschi - SKaGeN 


Alma Mahler, de vrouw van de beroemde componist, was een boeiende vrouw. Haar leven wordt nu op de planken gebracht door theatercollectief SKaGeN. Slagen zij in hun opzet? Het oordeel van Johan Thielemans. 
Veelbelovend project

Er werd wel uitgekeken naar dit project : Annelies Verbeke heeft een stuk geschreven over de fascinerende vrouw Alma Mahler. De bescheiden theatergroep SkaGeN had de hulp ingeroepen van de solisten van het koor Octopus. Deze combinatie geeft de onderneming al de allure van een ‘grote productie’. Als de première dan doorgaat in het Casino van Oostende, is dat op zijn minst een verrassende locatie, want zulk een grote zaal zijn de spelers van Skagen niet gewend.
 

De muziek en de rest

Bij deze voorstelling wordt er voortreffelijk gezongen door de solisten van het koor Octopus: dirigent Bart Van Reyn laat onder meer koorbewerkingen horen van Mahler. Dat is het beste van deze voorstelling.


Over de rest ben ik minder te spreken. De tekst van Verbeke komt niet verder dan een oppervlakkige schets van het leven van Alma Mahler. Hij sleept zich van cliché naar cliché : ja, van Gustav Mahler mocht ze niet meer componeren , en ja, ze deed straffe anti-semitische uitspraken (het ontlokt aan haar echtgenoot Franz Werfel de opmerking : "nu ga je toch te ver"). Na afloop vraag je je af wat de noodzaak van deze vertelling is : een vrouw – wellicht interessant – heeft een aantal liefdesrelaties. De tekst gaat over het hele leven van Alma, maar doet dat in een ijltempo. Beklijven doet het nergens.
 

Problematische vertolkingen

De vertolking helpt hierbij niet. Van Clara Van den Broeck gaat veel te weinig fascinatie uit. Haar seksuele aantrekkingskracht blijft een mysterie. Haar zegging is erg egaal, haar stem heeft een metalen kleur die weinig emotie doorlaat. Zo kan ze de voorstelling niet dragen.


Bij de mannen zijn er problemen van een heel andere, meer fundamentele aard : Mahler strompelt het toneel op, steunend op een stok en hijgend. Zielig mannetje, die dan toch die Alma in zijn bed krijgt – ondertussen schrijft hij wel een reeks gigantische symfonieën, blaast hij de opera van Wenen nieuw leven in dankzij zijn vernieuwende vertolkingen van Mozart en is hij een gevierd dirigent. Dat is men hier vergeten te zeggen. Een mannetje met een stokje? Kom nou.

Al even ondoorgrondelijk is het beeld van Gropius. Het publiek hoort wel te weten dat hij het Bauhaus heeft opgericht en dat hij in Amerika bijvoorbeeld indrukwekkende moderne gebouwen op zijn naam heeft staan. Hier is hij niet meer dan een man met een hondje – dat mag de acteur de hele tijd op zijn schoot houden. Zoiets kan je toch moeilijk ernstig nemen, zelfs als je zweert bij artistieke vrijheid.

Viviane De Muynck (als de oude Alma) mag een paar monologen zeggen, wat meteen een verademing is, want wat zij zegt heeft body en autoriteit.
Een saaie avond in het theater

Zo is dit een gemiste kans. Het leven van een verstandige, getalenteerde mannenvreetster – extravagant en egocentrisch – van Almschi, zoals ze werd genoemd, een vrouw met een levensloop buiten het gewone - levert een saaie avond in het theater op.

 

Johan Thielemans
